
Het is maar een klein stapje van 2023 naar 2024, 
maar wel met 366 spiksplinternieuwe dagen. 

 
Wij wensen jullie alvast: 

zoete zondagen 
mysterieuze maandagen 

dankbare dinsdagen 
wonderbare woensdagen 
dromerige donderdagen 

vriendelijke vrijdagen 
zorgeloze zaterdagen 

en dat het hele nieuwe jaar door.  

Wij wensen jullie een sprankelend nieuw jaar!  

 

Johanna, Elyne en Valerie 



 

Maandag 08/01/2024 

We starten met een nieuwe reeks Tai Chi lessen 

vanaf maandag 08/01/2024.   

Deze gaan door in 2 groepen, van 9u - 10u (met 

ervaring) en van 10u15 - 11u15 (met en zonder er-

varing) 

Deze reeks bestaat uit 5 lessen. 

Noteer ook alvast onze 2de 

reeks die start op maandag 

19/02/2024 en 6 lessen telt. 

Wanneer?  

• Maandag 08/01 - 15/01 - 22/01 - 29/01 

• Maandag  05/02  

Kostprijs? 

• Reeks is 15 euro - OK-pas is 11,25 euro 

• Les is 5 euro - OK-pas is 2,75 euro 

Betaal in ons restaurant en in onze bar met bancon-

tact en maak maandelijks kans op een leuke atten-

tie!!  

We beschikken ook over drankkaarten.   

Je betaalt €14, maar krijgt een kaart ter waarde van 

€15. 

 

Eindelijk is het zover: onze nieuwe website staat 
online. We hebben er heel veel tijd in gestoken 
en hopen jullie zo op een nog betere manier 
wegwijs te maken in ons lokaal dienstencentrum.  

Surf dus zeker eens naar : 

https://www.oudenaarde.be/nl/de-vesting 

Zie je nog een foutje, laat het ons zeker weten. 

 



Woensdag 10/01/2024 

We gaan ook opnieuw dansen in het nieuwe jaar.   

De nieuwe reeks start vanaf woensdag 

10/01/2024.   

Deze lessen gaan door van 9u30 – 11u. 

 

 

Noteer ook alvast onze 2de 

reeks die start op woensdag  

21/02/2024 en 6 lessen telt. 

Wanneer?  

• Woensdag 10/01 - 17/01 - 24/01 - 31/01 

• Maandag  07/02  

Kostprijs? 

Een 10-beurtenkaart kost nog steeds: €30 -            

(OK-pas: €22,50) 

Per les betaal je €5 - OK-pas (€2.75) 

 

Dinsdag 09/01/2024 

Wij willen samen met al onze klanten van de  

Pelikaan,  klinken we op het nieuwe jaar!  

Naast een glaasje voorzien we ook enkele lekkere 

huisbereide hapjes.  

De receptie gaat door van 10u45 tot 12u. 

Wie komt met ons mee klinken en daarna  

aanschuiven voor de maaltijd? 

 

 



Maandag 15/01/2024 van 13u30 tot 16u00 

Hoog tijd om je troeven eens op tafel te gooien.  Mis dit 
niet!  Wees wijs en breng je vrienden, familie, buren, … 
mee.  We maken er een gezellige namiddag van! 

Het wordt een manillenkaarting zonder inleg deze keer.  

Voor de niet kaarters voorzien wij opnieuw een teerling-
bak.  

Maandag 15/01/2024 

Blue Monday of de meest deprimerende dag van het 

jaar. Triestig ijskoud weer met weinig uren daglicht, 

een culinaire kater na de feestdagen, het terug opber-

gen van gefaalde goede voornemens, …  

Dat betekent dat kommer en kwel vandaag onze al-

gemene stemming zullen beheersen, MAAR dat wil-

len wij in de Vesting niet laten gebeuren, daarom hou-

den wij een heuse opkikkertjesdag.   

Kom dus zeker eens langs en laat je verrassen ;-) 

We willen met onze kleine attentie een glimlach op 

jullie gezicht toveren en jullie een heleboel zonnestra-

len wensen.  



 

Vanaf donderdag 25/01/2024  

van 13u30—16u00 

Wil je graag de basis aangeleerd krijgen van de 

tekenkunst?   

Dan ben je bij ons aan het juiste adres.  Vrijwillig-

ster Sarah legt het je haarfijn uit. 

We gaan 5 lessen aan de slag met potlood en pa-

pier. 

Deze lessen zijn gratis.  Je zorgt zelf voor enkele 

benodigdheden: een tekenblok op A3 formaat, en-

kele goede potloden in diverse hardheden, gom, 

puntenslijper. 

23/01, 27/02 en 26/03 van 14u tot 16u 

 

Heb je vragen omtrent geestelijke gezondheids-
zorg? Ben je benieuwd naar de talrijke mogelijk-
heden waarin jij met jouw eigen ervaringen een 
kracht kan zijn in andere lotgenoten hun (herstel)
traject?  

Of heb je gewoon even nood aan een luisterend 
oor met een lekker tasje verse koffie? 

 

Het huis van L.O.E.S is onder begeleiding van 
vrijwillige ervaringsdeskundigen in de geestelijke 
gezondheidszorg.   

 

Op dinsdag 23 januari opent het huis van 
L.O.E.S de deuren voor jullie in LDC de Vesting.  
Van 14u tot 16u, zonder dat je een afspraak dient 
te maken.  Dit op de eerste verdieping van het 
Sociaal Huis.   

 



We maken lekkere Briwat! 
 
Leer de technieken van dit bladerdeeghapje met een 
smaakvolle vulling. Laat je smaakpapillen betoveren 
door de combinatie van zoet en zout. 
 
Prijs? €15 per persoon 
 
Inschrijven? Ten laatste tegen 16/02/2024 via over-
schrijving op BE77 9734 4991 5942 (Murad) met ver-
melding van je naam + aantal personen 
 
Beschikbare plaatsen? 20 personen 

 

Vrijdag 23/02/2024 van 10u tot 14u 

We starten de reeks met een heerlijke harira soep 

en zelfgemaakt brood.    

Leer de technieken om een heerlijke traditionele 

soep voor te bereiden, rijk aan specerijen en verse 

ingrediënten. Elke lepel bezorgt je een explosie aan 

smaak. Daarnaast bakken jullie ook een eigen 

brood dat zeer lekker smaakt bij de soep. 

Prijs? €12 per persoon 

Inschrijven? Ten laatste tegen 19/01/2024 via over-

schrijving op BE77 9734 4991 5942 (Murad) met 

vermelding van je naam + aantal personen 

Beschikbare plaatsen? 16 personen 

Vrijdag 26/01/2024 van 10u tot 13u30 

 

We maken een heerlijke kiptajine! 
 
Dompel jezelf onder in de smaken van Marokko tij-
dens het bereiden van een traditionele tajine. Leer 
de geheimen achter dit authentiek gerecht en laat je 
zintuigen verleiden door de aromatische mix van 
kruiden. 
 
Prijs? 18 EUR per persoon 
 
Inschrijven? Ten laatste tegen 22/03/2024 via over-
schrijving op BE77 9734 4991 5942 (Murad) met 
vermelding naam + aantal personen 
 
Beschikbare plaatsen? 16 personen 

Vrijdag 29/03/2024 van 9u30 tot 13u30 

NIEUW!! 



 

Vrijdag 02/02/2024 t.e.m. 09/02/2024 

Op Marialichtmis 2 februari eten we volgens de 

oeroude traditie pannenkoeken!  Maar waarom 

doen we dat precies? 

In februari komen de zon en het licht terug na 

een lange winter. De echt donkere winterdagen 

zijn voorbij, de kippen beginnen weer eieren te 

leggen en we kijken uit naar de lente.  

Pannenkoeken verwijzen met hun ronde vorm en 

goudgele kleur naar de zon. Er wordt gezegd dat 

wie met Lichtmis pannenkoeken eet, een rijk en 

gelukkig jaar voor de deur heeft staan.  

Een uitstekende reden, vinden wij! 

 

Dit jaar gaan we echter voor een traditioneel streek-

product uit de Vlaamse Ardennen, namelijk Geutelin-

gen.   Het uiterlijk van een geuteling valt enigszins te 

vergelijken met dat van een dikke, mollige pannen-

koek.  De textuur is echter luchtig en schuimachtig.  

Vanaf vrijdag 02 februari bieden we ze aan in onze 

bar en dit voor een ganse week.   

Samen met 1 koffie betaal je hiervoor de prijs van 

€3. 

Tournée Minérale is van iedereen! Een maand 
zonder alcohol is hét moment om allerlei leuks 
te organiseren.   

En dat doen wij ook in onze bar.  We lanceren 
enkele nieuwe alcoholvrije dranken. 

Vanaf 01/02/2024 nemen wij La Chouffe 0% en 
wijn 0% op in ons gamma.  

Kom ze zeker eens proeven! 

 

 

https://www.libelle-lekker.be/zoeken/recepten?q=pannenkoeken
https://www.libelle-lekker.be/recepten-sets/211896/18x-recepten-met-veel-eieren


Woensdag 14/02/2024 

Vrijdag 16/02/2024 om 9u en 13u30 

We gaan opnieuw onze bakschort aanbinden sa-

men met S-plus. 

Het wordt een goed gevulde workshop die zowel 

doorgaat in de voor– als in de namiddag.  Boorde-

vol lekkers.    

De focus deze keer op verschillende soorten deeg: 
flensjesdeeg, Bretoens zanddeeg, brooddeeg, soe-
zendeeg, …  

Willen jullie dit alles samen komen klaar maken en 

proeven? Dan zitten jullie bij ons goed!  

Inschrijven en vooraf betalen verplicht!   

 

Kostprijs van deze workshop is €10. Dit bedrag be-

taal je op de rekening van S-plus:  

BE36 9731 7604 0381 met vermelding van je naam. 

 

Vooraleer je overschrijft, is het belangrijk om eerst 

na te gaan of er nog plaats is.  Dit kunnen jullie doen 

door te bellen of te  

mailen naar Wallez Christine: 0486 21 89 83 of  

christine.wallez@telenet.be 

Elk jaar verwennen geliefden elkaar op 14 februari 

voor Valentijn. Het is een feest voor de liefde dat 

al sinds de 14de eeuw gevierd wordt. 

 

Ook dit jaar willen wij dit vieren in ons restaurant.  

De menu was bij het drukken van de nieuwsbrief 

nog niet gekend.  Dus kijk zeker nog eens na op 

de website.   

 

Jullie betalen hetzelfde tarief zoals gewoonlijk. 

• Standaard : € 12 

• 65+ én inwoner van Oudenaarde : € 9 

• OK-pas : € 4,5 

 

Afspraak in het restaurant vanaf 11u30 

Geen valentijnsdate? 

Verras je beste vriend/vriendin, collega,  

je liefste buur  op een tête-à-tête 



 

 

Dinsdag 20/02, 27/02, 12/03, 19/03 en 26/03 

Ben je toegankelijk voor een holistische benadering 
waarbij de mens als één geheel gezien wordt, dan is 
deze cursus zeker iets voor jou. Leeftijd speelt geen 
enkele rol. 

De cursus bestaat uit 5 dinsdagnamiddagen van 14u 
tot 16u en wordt gegeven door Marc De Smet.  

Kostprijs: €15 / reeks (drankje inbegrepen) 

Zelf meebrengen: 2 handdoeken en massageolie  

Snel inschrijven is de boodschap: max 8 personen 

 

Voetreflexologie (ook soms zonetherapie genoemd) 
vindt zijn oorsprong in de oude Chinese geneeskunde 
waar het onderdeel was van de acupunctuur.  
 
De gedachte achter de methode van reflexologie is, 
dat ‘ziek zijn’ het signaal is van een verstoorde har-
monie in de eenheid van lichaam en geest.   
 
Het doel van de reflexologie is om die harmonie weer 
te herstellen.  Door massage en druk kunnen de blok-
kades die zich in het lichaam hebben gevormd, wordt 
opgeheven.   
 
Zoals de ogen de spiegel zijn van de ziel, zijn de voe-
ten de spiegel van ons lichaam.  Ze bestaan uit een 
aantal reflexzones die corresponderen met een orgaan 
of een deel van ons lichaam.  Alle lichaamsdelen -
organen, klieren en gewrichten - projecteren zich op 
een bepaalde zone op de voeten.   

Door die zones therapeutisch te behandelen kan er 
verlichting optreden en kan de spanning in het lichaam 
losser worden.   

Reflexologie is een bewezen en zeer nauwkeurig 
voorbereide massage op de voeten. 

 



Zondag 25/02/2024 

Ons lokaal dienstencentrum viert zijn vijftiende ver-
jaardag op zondag 25 februari 2024.   

We willen er een gezellig verjaardagsfeest van ma-
ken waar lekker eten, muziek en plezier centraal 
staan.  

We starten met een lekkere aperitief, met aanslui-
tend een feestmaal en daarna kan er gesmuld wor-
den van een overheerlijke verjaardagstaart met kof-
fie.    

Zijn jullie er ook graag bij om samen met ons te vie-
ren?  

Feestprogramma zondag 25 februari: 

• Van 11u tot 12u: Aperitief 

• Van 12u tot 13u30: feestmaal 

• Om 14u: Verjaardagstaart met koffie 

 

 

Schrijf jullie dan zo snel mogelijk in! 

 

Een feestmaal kost 25 euro, inschrijven kan via het 
onthaal in het Sociaal Huis of via overschrijving naar 
BE75 0910 2162 3551 met vermelding van je naam.  

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.  

 

 

 

Als extraatje geven we gouden duotickets weg voor 
het verjaardagsfeest. Om een ticket te winnen kan je 
in januari of begin februari ons een bezoekje bren-
gen op de wekelijkse marktdag.  

Je kan ook een gouden duoticket bemachtigen door 
aan te tonen dat je ‘iets’ hebt met het getal 15. Ben 
je 15 jaar getrouwd, woon je op huisnummer 15 of 
heb je exact 15 kleinkinderen?  

Laat het ons weten! Vertel het ons tijdens een be-
zoek aan de Vesting of stuur ons een mailtje via  
devesting@oudenaarde.be.  



02/03/2024 t.e.m. 10/03/2024 

Vrijdag 01/03/2024 

1 maart is de dag van de complimentjes  en daar 

doen wij ook graag aan mee.  Aan al onze klanten 

en collega’s delen wij graag een toffe ,  een 

-blij, … uit! 

Kom dus zeker bij ons langs die dag! 

Op woensdag 1 maart 2023 is het complimentendag 
en dat willen we ook dit jaar vieren.  

Geef een schouderklopje aan iemand die iets goed 
doet, anderen helpt of altijd optimistisch is – en ver-
geet daarbij jezelf niet! 

Wij in LDC de Vesting vinden complimenten geven 
heel belangrijk, dus nodigen wij jullie graag uit om 
mee te doen.  

Bedankt aan alle vrijwilligers! 

Dit verdient een feestje.   Wij willen onze vrijwilligers dan 

ook van harte uitnodigen voor een heerlijk etentje en een 

gezellig samenzijn.  

Jullie mogen deze week een uitnodiging verwachten.  

Blokkeer alvast donderdag 21/03/2024 in jullie agenda.  

 

Vrijwilliger zijn... 
Is vrijwillig 

maar niet vrijblijvend 
Is verbonden 

Maar niet gebonden 
Is onbetaalbaar 

maar niet te koop 
Is positief denken 

is positief doen 
Met als enige doel 

voor jezelf en de ander 
een goed gevoel!  

 



Vrijdag 8/03/2024 - 9u30 

Vanaf vrijdag 8 maart zwaaien we onze deuren van 

onze moestuin terug open.   De Meerstuin is een deel-

tuin waarin je samen met anderen groenten en fruit in 

planten, bewerken en oogsten, waar gezonde SOCIA-

LE cohesie voorop staat! 

Groene vingers en zin om aan te sluiten?  

Kom dan zeker langs op 8 maart, waar we starten met 

het maken van de tuinplanning bij een lekkere kop 

koffie! 

Je betaalt €5 lidmaatschap voor een gans seizoen.  

Wanneer? Elke vrijdag van 9u30 tot 12u, Meerspoort 

30 in Oudenaarde. 

Vrijdag 08/03/2024—9u00 tot 13u00 

Op vrijdag 8 maart gaat vrijwilligster Christine Wal-

lez nogmaals aan het koken, van 9u tot 13u. 

Het belooft opnieuw een goed gevulde workshop te 
zijn met allerlei lekkers:  Wat denken jullie van een 
heerlijke Blood Orange spritz, mini-flammkuchen, 
gevulde hartjes, spinazie-kokoscappucino, open 
lasagne met bisquesaus, orange chicken met rijst 
en oosters slaatje? 

W sluiten af met een overheerlijk dessertbord met 
een cheesekaasglaasje, pistachemousse en Ferrero 
koekjestaart. 

 

Willen jullie dit alles komen proeven?  Dan zitten 
jullie bij ons goed! 

Inschrijven en vooraf betalen verplicht!     

 

Kostprijs van deze workshop is €18.  Dit bedrag     

betaal je op de rekening van S-plus: BE36 9731 

7604 0381 met vermelding van je naam. 

Vooraleer je overschrijft, is het belangrijk om 

eerst na te gaan of er nog plaats is.  Dit kunnen 

jullie doen door te bellen of te mailen naar Wal-

lez Christine: 0486 21 89 83 of christi-

ne.wallez@telenet.be 



Maandag 18/03/2024 - 13u30 tot 16u 

Manillenkaarting met een inleg van 1,5 euro waarbij je per 
gewonnen spel 1 een doos conserven mee naar huis 
neemt.   

Er zijn vele dozen conserven te verdienen. De con-
servenkaarting is ook een gelegenheid voor een ont-
moeting met (on)bekenden met een verfrissend 
drankje en een hapje. 

Kom samen met vrienden, familie, alleen… kaarten.  

Voor de niet kaarters voorzien wij een teerlingbak.  

Woensdag 20/03/2024 vanaf 13u30 

Waar worden jullie gelukkig van?  

Hier worden wij instant blij van:  

Een kraakvers brood van de bakker dan nog een beetje 

warm aanvoelt 

Slapen in een bed met versgewassen lakens 

De geur van koffie op een vrolijke ochtend 

Een pannenkoek in de lucht gooien en netjes met de 

pan kunnen opvangen 

De geur van een vers gebakken wafel.  

Chocolade! Dit hoeft geen verdere uitleg :-) 

 

Als jullie er ook zo over denken dan zitten jullie deze 

dag aan het goede adres! 

 

Kom bij ons een lekkere Brusselse wafel eten met boter 

en Nutella.  Wie wordt daar nu niet gelukkig van?! 

 

€ 3,00  

(1 wafel met koffie) 



Agenda 

Donderdag 18/01/2024: 

LDC de Vesting, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde                       Tel 055 21 9700 (1300)        

 devesting@oudenaarde.be      www.oudenaarde.be/nl/de-vesting      rekeningnr. BE75 0910 2162 3551 

 

Donderdag 21/03/2024: 

Speel jij ook graag bingo? Kom dan zeker naar de 

bingo-avond van OK-swaree.  Er zijn tal van prijzen te 

winnen, groot en klein.  De avond is er zowel voor 

jong als oud. En wie weet, ga je met een fantastische 

prijs naar huis!  

Iedereen welkom, OK-pas niet vereist! 

OK-Swaree kijkt héél hard uit naar een jaar vol fantas-

tische, culturele, muzikale, boeiende Ok-Swaree-

avonden! Ze hopen dat ze jullie talrijk mogen blijven 

verwelkomen! 

Ze starten het nieuwe Ok Swaree-jaar met een knaller!  

Les Tripes is een driekoppige bezetting met contrabas, 

accordeon en gitaar die de beroemdste Franse hits tot 

aan uw aperotafel brengt! Smeer jullie stembanden en 

trek jullie dansschoenen al maar aan! 

Iedereen welkom, OK-pas niet vereist!  

LOCATIE: DE PELIKAAN 

Vanaf 18u30:onthaal. 19u tot 19u30: eten (€3,5) 

Geen reservatie nodig voor het eten (€3,5). Eten 

is niet verplicht.   

Heb je geen vervoer om naar OK-swaree te komen?  

Bel 055/21.9700 (vraag naar iemand van OK-swaree), dan kan de minibus je gratis komen afhalen/

terugbrengen.  Voor alle vragen kan je terecht op volgend emailadres: okswaree@oudenaarde.be 

Donderdag 15/02/2024: 

Lennaert & de Bonski’s brengen een nieuwe voorstel-
ling voor wie Nederlands leert. 

De Bonski’s ‘kennen hun wereld’ zit vol wereldmuziek-
jes in een Nederlandstalig jasje. Deze voorstelling gaat 
over culturele identiteit. 

De focus ligt op de verstaanbaarheid van de Neder-
landstalige songs. Ook de participatie van het publiek 
staat weer erg centraal en humor zal nooit ver te zoe-
ken zijn.   

Iedereen welkom, OK-pas niet vereist!  

LOCATIE: BRANDWOEKER 

Vanaf 18u30:onthaal. 19u tot 19u30: eten 

(€3,5), voorstelling begint om 20u in De Woeker 

Geen reservatie nodig voor het eten (€3,5). 

Eten is niet verplicht.   

 

 

Iedereen welkom, OK-pas niet vereist!  

LOCATIE: BRANDWOEKER 

Vanaf 18u30:onthaal. 19u tot 19u30: eten (€3,5) 

Geen reservatie nodig voor het eten (€3,5).    

Eten is niet verplicht. 


